
Chieuwtjes

Inschrijvingen
De inschrijvingen zijn van start gegaan! Als de leiding nog niet is langsgekomen kan u
dit binnenkort verwachten! Helaas hebben we dit jaar de inschrijvingsprijs omhoog
moeten halen (naar €50) omdat Chiro nationaal hun kost per ingeschreven lid omhoog
heeft gehaald. Als u hier nog meer vragen over heeft mag u altijd contact opnemen met
de groepsleiding!

Groepsleiding + VB
Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook het opnieuw bekendmaken van de groepsleiding
en volwassen begeleiding en hun contactinfo beschikbaar stellen. (Momenteel werkt
onze groepsleidingsmail niet goed dus gelieve vragen naar de persoonlijke mail van de
groepsleiding te sturen.)

Groepsleiding:
Luka Crols: 0497 48 49 68 (lukacrols04@gmail.com)
Lars De Vogel: 0488 60 61 15 (devogellars@gmail.com)

Volwassen begeleiding:
Leentje De Maeyer: 0476 59 33 37 (demaeyerleentje@hotmail.com)
Nele Van Riet: 0476 59 33 30 (nelevanriet@hotmail.com)
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Speelclub
Vergeet je drinkbus niet mee te nemen!!

6 oktober 14-17u
Vandaag gaan we te weten komen wie van
jullie de beste astronaut is. Dus kom
zeker langs om je astronauten kunsten
te tonen.

13 oktober 14-17u
Vandaag gaan we onze innerlijke
raketbouwer bovenhalen om onze eigen
zeersuperdupermegakeigekberezotcoole
raket te maken.

20 oktober 10-17u
Vandaag gaan we naar een andere planeet
genaamd Bazel, daarvoor moeten we de raket “de
veer” pakken. Vergeet zeker jullie lunchpakket
niet!!

27 oktober 14-17u
Vandaag gaan we jullie ruimte kennis
testen met een quiz!!!
Vergeet dus jullie verstand niet mee te
nemen want je gaat het nodig hebben!!!

Groetjes van Céline en Michiel



Rakkerzzzzzzzz

zondag 6 oktober 14u-17u:

Deze zondag leren jullie alle tips en tricks om de beste schutter met een
klakkebuis OOIT te worden. Jullie leiders hebben deze tactieken
jaren geleden ook geleerd en vandaag is het tijd om jullie net zo goed te
leren schieten als zij dat kunnen. Kom zeker naar de Chiro vandaag als je
de beste schutter wilt worden!!!

zondag 13 oktober 14u-17u:

Trek vandaag allemaal jullie legerkledij aan want er staat
een hevige leger mars op het programma.
Vergeet ook jullie klakkebuis niet want zonder wapen
kan een soldaat niet overleven!
Laat zien dat jullie echte soldaten zijn door vandaag
naar de Chiro te komen!

zondag 20 oktober 10u-17u:

De leukste zondagen van de maand zijn er weer! Het is
tochtdag! Vandaag staat er iets leuks op het programma: we
gaan een vlot bouwen! Het wordt een dag vol avontuur en
plezier, dus vergeet je lunchpakket niet. En neem zeker droge
kleren mee, want we kunnen wel eens nat worden!

zondag 27 oktober 14-17u:

Aangezien het bijna Halloween is trekken we vandaag langs de
huizen om hen heel bang te maken zodat ze niets anders kunnen
dan ons heel veel snoep te geven. Wij hopen jullie vandaag
allemaal in de meest angstaanjagende outfits op de Chiro te zien!

Tot zondag lieve Rakkers! Kusjes van Wout en Dario xxx



 

 

 6 oktober 14u – 17u 

Waar… wie … omhoelaat… dat gaan allemaal vragen zijn die je 
vandaag gaat gebruiken. Leer jezelf en andere beter kennen in dit 

eerste coole bosspel ;) ❓❓ 

13 oktober 14u – 20u 

Overdag gaan we zien wie het beste kan omgaan 
met een bal dit doen we door in verschillende 
spelletjes het tegen elkaar op te nemen, nadien 
gaan we naar het bos om hout te sprokkelen om 
een vuurtje te maken op de chiro waar we 
achteraf wat bbq vlees op leggen om onze buik te 

verwennen🍗🍗 

20ktober 10u 17u 

Vandaag doen we een ladder tocht/ laddercompetitie, neem zeker 
genoeg boterhammen mee want honger zal je zeker krijgen. 
Diverse spelen, alles draait om een ladder dus als jij competitief 

bent en graag je zelf wilt bewijzen kom dan zeker af vandaag 🪜🪜 

27oktober 14u 17 u  

De halloween tijd komt eraan… clowns, 
boomzagen, horror en pompoenen staan 
allemaal in de ban deze tijd van het jaar wij gaan 
ons focussen op het laatste. Kom zeker naar de 
chiro als jij je creativiteit wilt loslaten en 
halloween goed intezetten.. Groetjes van jullie 
liefste leiding x 



Kerels 
 

 

Zondag 6 Oktober 14u – 17u: 

Vandaag gaan we het grote wortel konijnen boeren spel spelen. 

Ben je benieuwd wat dit nu eigenlijk is? Dan moet je zeker komen. 

Ps. Wortels mogen altijd meegenomen worden. 

Zondag 13 Oktober 10u – 17u: 

Vandaag is het Tochtdag! Jeej 

We gaan vandaag een onverschrokken rechtdoortocht doen. 

Neem zeker reserve kleren mee en misschien zelfs een handdoek en zwembroek 

Vergeet ook geen lunchpakket. 

 

Zondag 20 Oktober 14u-17u: 

Heen en weer terug en weer. 

Vandaag hebben we veel voor de boeg. 

Wees er dus zeker op tijd anders mis je alles. 

 

Zondag 27 Oktober 14u- 17u: 

Vandaag doen we een leip bosspel. 

Neem zeker allemaal een mes een vork mee. 

Ik verklap niet waarom, maar je zult het nodig hebben. 

 

 

 

Lieve groetjes van 

Nonkel Ruben en Tante Robbe 



ASPIRANTEN
6 Oktober (14u-20u)
Wajoooo 2 dagen geleden was het Werelddierendag,
vandaag hebben we een mega stoer spel rondom
deze mooie beestjes die op onze aarde rondwandelen,
vliegen, glijden, kruipen, zwemmen, …

13 Oktober (14u-17u)
Vandaag doen we absoluut-zeker-geen-

samenspel-spel-met-klaasje, wat doen we wel?
Vandaag zijn we een grote bijenkolonie en moeten we samen werken

aan het grotere geheel, onze bijenkorf.

20 Oktober (10u-17u)
We doen vandaag een klein vampieren-voet-fetish-spel (schimmel
inclusief)
Vergeet geen middageten mee te pakken boys ;)

27 Oktober (14u-20u)
Halloween-avondchiro-stadsspel

vergeet zeker je fiets en geld voor avondeten niet!

Dikke knuffels en kusjes van jullie liefste
leiding, Luka en Rune


